‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft
voor hen die Hem liefhebben’ 1Corinthiérs 2:9

Grote God en liefdevolle Vader, wanneer ik denk over de dingen die
U bereid hebt voor hen die U liefhebben, dan duizelt het me. Ik
stamel wat over een nieuwe hemel en een nieuw aarde aarde. Soms
zing ik mee over straten van goud. Wij komen dikwijls niet verder
dan een beschrijving van wat er niet zal zijn. Geen dood, geen rouw,
geen pijn of verdriet. Wat U bereid hebt, heeft geen oog gezien, geen
oor gehoord. U onthult het en geeft het door Uw lieve Zoon, mijn
Heiland, wat kan ik daarnaar uitzien. Dank door de Heere Jezus.

Amen.



